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Dit verhaal is een eerbetoon aan het 
Ouessant rammetje Harrie, dat onlangs het 
tijdelijke voor het eeuwige verwisselde…

Het Ouessantschaap dankt zijn naam aan het eiland Ouessant, 

gelegen voor de kust van Bretagne. Het barre klimaat en de schrale 

gronden zijn er debet aan dat het Ouessantschaap zich tot een van 

de kleinste schapenrassen ter wereld heeft ontwikkeld. De 

schouderhoogte is ongeveer 45 cm, rammen wegen tot maximaal  

20 kilo.

Minischaap Harrie kwam acht jaar geleden op een bijzondere 

manier in het leven van Gerrit Simmelink. Gerrit, de drijvende 

kracht achter Stichting Paardenopvang Achterhoek in het Gelderse 

Harreveld, zag op Marktplaats een oproep die hem diep in het hart 

raakte. ‘Gezocht: goed tehuis voor ons Ouessant rammetje. Wij 

gaan emigreren naar Nieuw-Zeeland en kunnen hem helaas niet 

meenemen. Omdat wij niet willen dat hij in de shoarma belandt, 

zoeken we langs deze weg een goed tehuis voor hem.’

Spontaan adopteerde Gerrit het rammetje, dat hij de naam Harrie 

gaf. De kleine Harrie had totaal geen minderwaardigheidsgevoel 

vanwege zijn kleine formaat. Last van heimwee had hij ook niet. Hij 

voelde zich zelfs zozeer thuis tussen de opvangpaarden op het erf, 

dat het niet nodig was hem in een apart schapenweitje te huisves-

ten. Als een kleine zelfstandige in schaapskledij liep hij los op het 

erf en deed daar zijn ding, wat erop neerkwam dat hij heel de dag 

van weide naar weide trippelde, gewoon onder het schrikdraad 

door. Toen de stichting van Aalten naar Harreveld verhuisde, 

verhuisde vanzelfsprekend Harrie mee. “Twee weken na de 

verhuizing sloot Harrie vriendschap met de Spaanse volbloed 

Alcochel. Waar Alcochel was, daar was Harrie”, aldus Gerrit. “En 

zagen we hem een keertje niet, dan bleek hij net onderweg naar 

Alcochel te zijn. Als Alcochel op stal stond, stond Harrie bij hem.  

De twee leken dezelfde taal te spreken en hetzelfde bioritme te 

hebben. Soms stonden ze minutenlang pal naast elkaar te rusten of 

te grazen, dan weer voerden ze - neus aan neus - hele gesprekken. 

Misschien was één van die gesprekken wel een sollicitatiegesprek, 

want op een gegeven moment zagen we hoe Harrie zich met ware 

doodsverachting tussen twee vechtende paarden wierp en de 

aanstichter van het opstootje een ram tegen zijn hoofd gaf. Stop 

hiermee! Opzouten! En het bleef niet bij die ene keer.  Vredesstich-

ter Harrie smoorde standaard elk conflict in de kiem. Maar hij had 

ook een zachte kant... Voelde een van de paarden zich niet lekker, 

dan kroop Harrie erbij in de wei en stond het zieke dier bij als een 

volleerd therapeut.”

Meer weten over het Quessantschaap? Kijk op de site van de 

fokkersvereniging www.ouessant.nl
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Eerbetoon aan Harrie, het 
therapeutische schaap

Ongetwijfeld beschik je ook over foto’s van jouw 
(boerderij)dieren waar een bijzonder verhaal achter schuil-
gaat en die het delen waard zijn. Wij zijn er erg nieuwsgierig 
naar! Deel ze op onze Facebook-pagina en geef kort aan welk 
verhaal er achter (het dier op) de foto zit. Wie weet neemt 
een van onze redacteuren contact met je op en verschijnt 
jouw bijzondere verhaal in de volgende Boerenvee!   

OPROEP!


